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Boom in de winter

Ik zie ze al: je nieuwe knoppen.
Ik zie ze aan je takken-toppen. 
Ik zie ze tussen al het wit
dat op en om en aan je zit.

De sneeuw, de ijzel en de koude
zullen hun groei nog tegenhouden.
Nóg sta je kaal op witte grond
maar straks ben je weer groen en bont.

Want kijk ik langs je stam naar boven
dan zie ik armen vol beloven
tegen het grijzig hemelblauw,
de lente komt, en al heel gauw.

Ik ben als jij, als alle bomen,
nog kaal en grauw in winters schromen.
Maar straks zijn wij elk als een bruid,
dan komen onze knoppen uit!

Van: Jo van Veen - Nusmeijer
Uit: Rijpend als het graan

En Hij … zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
Openbaring 21:5a
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Het gereedschap van de 
timmerman 

Het gereedschap van de timmerman hield 
een bespreking.
De hamer voerde het voorzitterschap. De 
vergadering liet hem weten dat hij moest 
vertrekken omdat hij te luidruchtig was.
Maar hij zei: ‘Als ik deze werkplaats 
moet verlaten, dan moet boortje ook 
verdwijnen, hij is volledig nutteloos en 
laat alleen maar gaten achter.’
Boortje stond op en zei: ‘Goed, maar dan 
moet de schroevendraaier ook weggaan. 
Je moet hem draaien en draaien om hem 
uiteindelijk op zijn plek te krijgen.’
Daarop antwoordde de schroevendraaier: 
‘Als jullie dat wensen, dan wil ik wel 
gaan, maar dan mag ook de schaaf niet 
blijven, al zijn werk is zo oppervlakkig, 
zonder enige diepte.’
Op deze opmerking antwoordde de 
schaaf: ‘Goed, maar als ik ga, dan gaat de 
duimstok mee. Hij meet alles aan zichzelf 
af, alsof hij altijd gelijk heeft.’
Op zijn beurt bekritiseerde de duimstok 
het schuurpapier: ‘Hij is ruwer dan nodig 
is. Bovendien schuurt hij de dingen altijd 
op een verkeerde manier.’

Terwijl deze discussie nog aan de gang 
was kwam de timmerman binnen. 
Hij bond zijn schort om en ging naar 
de werkbank om een tafel te maken. 
Hij gebruikte de zaag, de schaaf, de 
hamer, het schuurpapier, het boortje, 
de schroevendraaier en al de andere 
gereedschappen. Zo werd duidelijk dat 
zij allemaal werktuigen in de hand van de 
meester waren, die hij gebruikte zoals hij 
dat wil. 
Al die kritiek was waar en tóch kon de 
timmerman elk van hen gebruiken. 

Zo kan onze hemelse Timmerman elk van 
ons gebruiken, zoals Híj dat wil.

bron onbekend

De zin van het leven

God heeft ons met een doel geschapen!
En voor wie Hem als Heer aanvaardt,
is ’t leven weer het leven waard:
Hij wordt met nieuwe kracht bewapend.

God zond Zijn Zoon naar deze aarde,
om wat kapot was en ontwricht,
te brengen in Zijn helend licht
en te herstellen in z’n waarde.

Wie bij Hem komt met diep verlangen
naar zin en doel van zijn bestaan,
zal nooit met lege handen gaan,
maar handenvol geluk ontvangen.

Dan wordt het doel, de zin van ’t leven,
ook zichtbaar voor de buitenwacht;
dan openbaart zich nieuwe kracht
om handenvol geluk te géven!

Van: Jelly Verwaal
Uit: Spiegelbeeld
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Hij kwam tot hen

En toen Hij zag, dat zij zich aftobden 
om vooruit te komen bij het varen -want 
zij hadden de wind tegen- kwam Hij 
omstreeks de vierde nachtwake tot hen. 
Markus 6:48

Het was avond toen de twaalf discipelen in 
hun kleine scheepje wegvoeren. Het werd 
al snel donker, de wind trok aan en werd 
tot een zware storm. De mannen tobden 
zich af tegen de hoge golven en kwamen 
slechts moeizaam vooruit. Dat hadden 
ze zeker niet verwacht. Onder normale 
omstandigheden hadden ze de korte route 
snel af kunnen leggen, hadden ze wellicht 
de zeilen zelfs kunnen hijsen zodat ze 
helemaal niet hadden hoeven te roeien.
Bovendien was het de Here Zelf die hen 
de opdracht had gegeven om af te varen. 
Dan moest het toch een goede overtocht 
worden - en nu dít.

Beleven velen van ons dit ook niet zo? 
Eerst lijkt alles gesmeerd te gaan en dan 
komt er plotseling iets onverwachts: 
bij een familielid wordt een ernstige 
ziekte geconstateerd; de Here haalt een 
huwelijkspartner tot Zich; kinderen 
dwalen van het rechte pad af; op 
school of op het werk is men hopeloos 
overvraagd; in de gemeente (kerk) zijn 
moeilijkheden.
In zulke situaties merken we dat we 
het alleen niet redden. De wind en de 
golven maken ons bang en in het donker 
verliezen we de oriëntatie. Omdat er geen 
ander schip in de buurt is, voelen we ons 
eenzaam. En de afstand tot de overkant is 
zo groot dat we het doel niet meer voor 
ogen hebben. We roeien en roeien en 
lijken maar niet vooruit te komen.

En precies dán komt de Here op de één of 
andere manier in onze situatie. Misschien 
herkennen we Hem en Zijn handelen niet 
onmiddellijk en ook niet in elke situatie 
zullen de wind en de golven meteen 
gaan liggen. Maar hoe velen hebben in 
dergelijke moeilijke momenten al mogen 
ervaren dat ‘Christus bij hen in het schip 
klom’ en tegen hen zei: ‘Houdt moed, Ik 
ben het, weest niet bevreesd!’
Hoe wondergroot is onze Here en 
Heiland.

De levensboot

Wanneer het bootje op de golven deint; 
niet wordt bedreigd door velerlei gevaren 
van storm en noodweer op de wilde baren, 
dan liggen plan en toekomst vastomlijnd. 

Maar als de storm opsteekt -de golven hoog 
het levensbootje dreigen te verslinden- 
zal ik dán nog de veil’ge haven vinden? 
Zie ‘k aan de hemel nog een regenboog? 

Toch mag ik -Goddank!- weten: Hij blijft trouw. 
Zijn hand behoedt het schip, dat dreigt te zinken. 
En in de verte zie ‘k de zon weer blinken: 
een gouden horizon, die zich ontvouwt. 

Van: Jelly Verwaal 
Uit: Veelkleurigheid
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Gebed om open ogen

Op deze zonnige dinsdagmorgen is 
het een drukte van belang op de gang 
van ‘Huize Duinvallei’. Klaas van 
Dijk herkent de vrolijke stemmen van 
Rinus, de facilitair medewerker en 
Tine, de stagiair. Ze zijn bezig met de 
schoonmaakronde. O, daar wordt al aan 
zijn deur geklopt. ‘Wij komen even uw 
kamer stofzuigen en cleanen, mijnheer 
Van Dijk!’ ‘Kom maar binnen en ga je 
gang!’

Handig en geroutineerd stofzuigt 
Rinus, terwijl hij ondertussen Tine 
aanwijzingen geeft voor een hygiënische 
schoonmaakbeurt. ‘Ook goed alle 
deurknoppen en handvatten reinigen, 
hoor! En het keukenblok en de douche 
moeten weer een extra beurt hebben, 
Tine! Dat hebben we wel geleerd in 
de coronatijd, dat blíjft van essentieel 
belang!’ Klaas moet toegeven: Rinus is 
een uitstekende leermeester en Tine leert 
snel! 

Als ze vertrekken, is alles keurig netjes 
en ruikt het heerlijk fris. Mooi op 
tijd, voordat zijn dochter Janneke en 
kleindochter Corine komen.

Corine is een zorgenkind. Janneke en Cor 
hebben haar na jarenlange kinderloosheid 
ontvangen. Toen in haar eerste 
levensjaren duidelijk werd, dat zij qua 
motoriek en verstandelijke vermogens 
een ontwikkelingsachterstand had, 
was hun teleurstelling groot. Het kost 
Janneke ook nú nog steeds veel moeite 
te accepteren, dat haar enige dochter 
beperkingen heeft. Corine gaat elke dag 
behalve dinsdag naar de dagactiviteiten 
van een nabijgelegen instelling. Daarom 
komt zij niet alleen op zondag, maar ook 
op dinsdagmorgen met haar moeder mee. 
Klaas ziet er altijd weer naar uit. Hij 
houdt erg veel van Corine. Het doet hem 
pijn te merken, dat Janneke haar eigenlijk 
niet kan aanvaarden, zoals zij is. Eigenlijk 
neemt zij het God kwalijk. Dit zijn haar 
eigen woorden. Klaas bidt of de Here 
haar ogen ervoor wil openen, dat Corine 
ondanks haar beperkingen een kostbaar 
mooi mensenkind is!

Terwijl hij zit te wachten, 
vermenigvuldigen zich zijn gedachten. 
Het is nu bijna twee jaar geleden, dat 
zijn lieve vrouw Elly hem plotseling 
ontviel ten gevolge van een ernstige 
hersenbloeding. Hij mist haar nog 
dagelijks en het alleen zijn valt hem 
zwaar. Er kan zoveel op hem afkomen. 
Hij betrapt zich erop, dat hij best wel 
vaak zit te piekeren … Heeft hij alles wel 
goed gedaan? Elly en hij zijn hun hele 
leven trouw kerkelijk meelevend geweest. 
Hun kinderen Kees en Janneke namen ze 
altijd mee naar de kerk. Ze gingen ook 
naar de zondagsschool en de catechisatie. 
Als ouders hebben ze met vallen en 
opstaan geprobeerd hen de goede weg 
te wijzen. Praten over het geloof deden 
Elly en hij nauwelijks; híj in ieder geval 



niet. Als het al eens gebeurde, ging het 
van Elly uit. Zij werd daar vrijmoediger 
in sinds zij op het koor zat. Dat kwam 
misschien wel door de liederen. Klaas 
vond ze wel eens wat te modern. 
Maar Elly genoot ervan!

Kees en Janneke hebben allebei een 
fijne levenspartner gevonden, ook met 
een christelijke achtergrond. Tóch zijn 
beiden met hun gezinnen langzaam maar 
zeker afgehaakt wat de kerkgang betreft. 
Eerlijk gezegd heeft Elly daar méér met 
hen over gesproken dan hij. Zij beschikte 
over de nodige tact en kon dit met liefde 
en bewogenheid doen. Klaas mist haar 
ook híerin. Hij zou zo graag eens met hen 
daarover het gesprek aangaan. Hij voelt 
dit als het ware als een laatste opdracht. 
Al is hij nog erg vitaal, zó lang zal hij niet 
meer te leven hebben. Met zijn 89 jaar 
heeft hij de grens van de zeer sterken al 
lang bereikt! Het zit hem dwars, dat hij in 
gebreke is gebleven, als het gaat over het 
spreken over de eeuwige dingen. Zeker, 
hij houdt niet van godsdienstige, mooie 
praatjes. Aan de andere kant: Hij gunt hen 
het allerbeste. En dat is toch het leven met 
God. Dáár is Klaas diep van doordrongen! 
Dáár wil hij hen toch nog graag op wijzen! 
Wat zou het een groot wonder zijn, als de 
ogen van zijn kinderen open zouden gaan 
voor de Here Jezus! Alleen Híj kan hen het 
échte geluk geven! Tegelijkertijd weet hij, 
dat híj hun ogen daarvoor niet kan openen. 
Dat kan de Here alleen.

Zeker Janneke gunt hij zó de troost van 
het geloof. Zij kan zich grote zorgen 
maken over Corine. ‘Hoe moet dat met 
haar, pa? Ooit zijn wij er niet meer. Zal ze 
dan niet vereenzamen?’ Klaas heeft dan 
eigenlijk geen antwoord. Het liefst zou hij 

zeggen: ‘Zonder God redden we het niet, 
Janneke! Zoek je houvast bij Hem!’ Maar 
hij weet al bij voorbaat: Als ze er straks 
is, zal hij waarschijnlijk de moed niet 
hebben om deze woorden uit te spreken. 
Janneke zal raar opkijken, als hij opeens 
met vrome praatjes komt … Met een 
zucht stijgt zijn stil gebed omhoog: ‘Here, 
wilt U mij helpen?’

Klokslag half elf stappen Janneke 
en Corine binnen. Ze begroeten hem 
hartelijk met een paar dikke kussen! 
‘Ha pa, ha opa! Hoe gaat het?’ Klaas 
voelt zijn hart warm worden. Wat houdt 
hij veel van hen! Janneke zet meteen 
koffie. Ze heeft heerlijke zelfgebakken 
boterkoek meegenomen. Klaas is daar dol 
op. Corine is tegenover hem gaan zitten. 
Als ook Janneke heeft plaatsgenomen en 
ze zich de koffie en boterkoek goed laten 
smaken, komen de verhalen los. Janneke 
vertelt over haar werk als lerares op de 
plaatselijke basisschool. Ook de energie- 
en klimaatcrisis, de Oekraïne oorlog 
en de oorlog Israël Hamas passeren de 
revue. Klaas leest de krant elke dag van 
A tot Z en praat daar graag over met 
Janneke. Zo verstrijkt het koffie-uur snel. 
Corine zit er stilletjes bij. Ze is altijd heel 
bescheiden. Gedachtig aan wat hij zich 
heeft voorgenomen, probeert Klaas het 
gesprek over een andere boeg te gooien. 
Tot zijn verwondering wil Corine ook 
nog wat vertellen. Hoewel niet altijd 
even samenhangend doet zij haar verhaal. 
Zij vertelt, dat ze het erg leuk vindt op 
de dagopvang. En vol trots laat ze haar 
smartphone zien.
‘Pas van papa en mama gekregen, opa! 
Ik ben er zo blij mee! Mama leert mij 
hoe ik moet appen. U moet ook maar een 
smartphone kopen, opa. Dan kunnen wij 
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ook appen! En ik kan ook naar muziek 
luisteren op mijn smartphone. Ik zoek 
op YouTube liedjes op. En weet u wat ik 
gisteren vond? Mijn lievelingslied! Ik heb 
het mama nog niet laten horen. Ik zal het 
nu opzoeken, ú vindt het vast ook mooi!’ 
Het verbaast Klaas, dat Corine zo handig 
is met haar telefoon.
Even later klinken heldere 
meisjesstemmen in de kamer: 

‘Heer, ik wil horen 
Uw zachte stem,
laat and’re stemmen in mij zwijgen!
Open mijn ogen, Heer,
opdat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien…’ 

Klaas voelt de tranen opwellen in zijn
ogen. Hém ontbrak het aan moed. 
Maar Corine schaamt zich niet. Een 
zorgenkind? Voor de wereld misschien 
wel. Maar in Gods oog een kostbaar 
mensenkind, dat Hij gebruikt om Zijn 
getuige te zijn. Haar ogen zijn geopend 
voor de Here. En de Here kan haar 
gebruiken om ook voor haar moeder een 
wegwijzer te zijn! ‘Kind, wat is dit een 
prachtig lied! Dat had ik nu net nodig!’ 
Hij ziet hoe Janneke een zakdoek uit haar 
tas haalt. Vergist hij zich of staan ook 
háár ogen vol tranen?

Als Janneke en Corine zijn vertrokken, 
vouwt Klaas zijn handen. Stil stijgt zijn 
dankgebed omhoog. Het hangt niet van 
zíjn woorden af of de ogen van Janneke 
opengaan. Gods werk gaat door. Hij weet 
mensen te bereiken! Híj kan ogen openen 
voor Zijn heil! Bij Hém zijn alle dingen 
mogelijk!

Atie Smit

Schrijft u mee?

Afgelopen tijd waarin kerst- en 
nieuwjaarskaarten circuleerden, hebben 
we het opnieuw gemerkt hoe leuk en 
bemoedigend het is als er post in onze 
brievenbus en/of mailbox rolt. Een 
kaartje, een mailtje, een appje: ze laten 
zien dat er ergens anders iemand is die 

De kleine dingen

Het zit niet altijd in de grote dingen,
niet iedereen kan naar het zendingsveld.
Wat moest het worden, als we allen gingen, 
de blijde boodschap moet ook hier verteld.

Een hartelijk woord, een glimlach, een kopje koffie, 
wat aandacht voor de naaste hier vlakbij.
Daarin kun je toch ook de Heiland volgen
want liefde en warmte geven maakt zo blij.

Maak ons getrouw Heer, in de kleine dingen, 
en elke dag tot liefde steeds bereid.
Een transparant, dat velen U ontdekken,
dan draagt ons leven vrucht voor de eeuwigheid.

Van: M. Koffeman - Zijl
Uit: Kleine vreugden



aan ons heeft gedacht en de moeite heeft 
genomen om iets van zich te laten horen.
Maar is het niet het hele jaar door leuk 
om eens iets van een ander te vernemen?! 
Post of mail te krijgen? 
We hebben daarom nog steeds ‘de 
schriften van Zonnewende’ waarin we 
in een groep lief en leed met elkaar delen 
en elkaar bemoedigen op de reis door het 
leven. Voor diegene voor wie schrijven 
met een pen echt niets is bestaat er ook 
een mailgroep. Deze groep houdt dus via 
de mail contact met elkaar.
Spreekt dit oproepje u aan? 
Schrijf dan mee!

U kunt zich aanmelden bij:
Mevr. M. Schuring
(adresgegevens zie achterzijde
van dit blad)

De kleine dingen

Het zit niet altijd in de grote dingen,
niet iedereen kan naar het zendingsveld.
Wat moest het worden, als we allen gingen, 
de blijde boodschap moet ook hier verteld.

Een hartelijk woord, een glimlach, een kopje koffie, 
wat aandacht voor de naaste hier vlakbij.
Daarin kun je toch ook de Heiland volgen
want liefde en warmte geven maakt zo blij.

Maak ons getrouw Heer, in de kleine dingen, 
en elke dag tot liefde steeds bereid.
Een transparant, dat velen U ontdekken,
dan draagt ons leven vrucht voor de eeuwigheid.

Van: M. Koffeman - Zijl
Uit: Kleine vreugden

Als ik maar weet

Als ik maar weet dat in dit moeilijk leven
ik met mijn zorgen nooit alleen zal staan.
Dat al mijn schuld en zonde is vergeven

en dat ik altijd naar U toe mag gaan.

Als ik maar weet dat niets mij ooit kan scheiden
van Uwe trouw, en van Uw liefde, Heer.

Dat U mij zorgzaam aan Uw hand zult leiden
opdat ik mij niet nodeloos bezeer.

Als ik maar weet o Heer, dat in mijn zorgen,
in mijn verdriet, mijn moeite en mijn pijn

altijd Uw grote liefde ligt verborgen
zodat ik ondanks alles blij kan zijn.

Mijn kind, je weet toch wel dat in dit leven
je nooit Mijn steun, Mijn liefde hebt ontbeerd?

Mijn Vader heeft ook jou aan Mij gegeven,
je naam staat in Mijn handen gegraveerd.

Van: Enny IJskes - Kooger
Uit: Een lied in de morgen

Lieve Zonnewendevrienden

Als u deze Groet leest is er weer een 
nieuw jaar -2024- begonnen waarin we een 
werktuig mogen zijn in de hand van onze 
hemelse Timmerman. Willen we ons laten 
gebruiken, ten dienste van onze naaste en 
tot eer van Hem?
Hij is onze hemelse Vader Die ons, of we 
nu in rustig vaarwater zijn, of dat we ons 
middenin een storm bevinden, naar de 
veilige Haven wil brengen.
Voor dit komende jaar wil ik u graag 
bemoedigen met een prachtig gedicht. Dat 
de wetenschap, het nooit zonder Zijn liefde 
en Zijn steun te hoeven doen, met u meegaat 
door deze winter en in het nieuwe jaar.

Een vriendelijke groet,
Gerdien Hoppe - Slöetjes
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Mededelingen
Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te 
bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus 
Christus. 
Zonnewende heeft:
Correspondentiegroepen: Ziek of gezond, jong en 
oud schrijven elkaar ter bemoediging, in groepjes 
van 6 à 8 personen.
Zondagsgroeten: informatie zie in de kolom 
hiernaast, worden regelmatig verstuurd aan hen die 
het moeilijk hebben.
Groet: het Zonnewendeblad verschijnt 4 x per 
jaar in een oplage van 18.000 ex. en wordt gratis 
verstuurd aan belangstellenden. 
Ook kunt u gerust meerdere exemplaren bestellen 
om uit te delen.
De Groet is ook verkrijgbaar in gesproken vorm, in 
braille en grootletteruitgave. 
Voor informatie hierover:
C.B.B. Ermelo, tel.nr 0341-565477

Brochures
Mijn Herder € 0,60
Psalm 23 (door een Syrische herder) € 0,60
Kracht van boven € 0,75
Zingen - blij toe € 0,80
Ik ben met u € 1,75
Er is een deur € 1,95
Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/
of gedichten.

Kaarten met Bijbeltekst/Spreuk
(verschillende mapjes met gevarieerde kaarten)
nr. 1: mapje van 10 st.  € 3,95
nr. 2:  mapje van 8 st. € 5,25
nr. 3: 8 st. Hartelijk Gefeliciteerd € 5,25
nr. 5: 8 st. Sterkte en Bemoediging 
 en Van Harte Beterschap € 5,25
nr. 6: 4 st. condoleancekaarten € 2,75
Dubbele kaarten: zie onze website.

Zondagsgroeten
Stevige kaartjes van 13x8 cm. Op de voorkant 
een mooie tekening en in duidelijke letters een 
vertroostende Bijbeltekst. Op de achterkant een 
gedicht, lied of spreuk die bij deze tekst past.
Serie 22: 60 kaartjes in kleur (vlinders) € 3,00
Serie 23:  60 kaartjes in kleur
   (paddenstoelen) € 3,00
Bijpassende envelopjes set 50 st. € 2,75

Gedichtenbundels
Mevr. N.C. Otgaar en Dhr. G. Fidder hebben 
indertijd mooie gedichten geschreven, deze zijn 
gebundeld en uitgegeven in prachtige bundels:
Bemoediging (N.C. Otgaar) € 4,50
Zie omhoog (N.C. Otgaar) € 9,95
Niet meer ver (G. Fidder) € 1,95
Rotsvast vertrouwen (G. Fidder) € 2,95

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende € 4,85

Alle prijzen zijn exclusief portokosten.
Betaling na ontvangst van de bestelling.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk? 
Dan kunt u een kijkje nemen op onze website:

www.zonnewende.info
Of contact opnemen met mevr. Schuring.

Zij geeft u graag informatie.

Correspondentie- en besteladres:
Mevr. M Schuring

Stationsweg 3A
9671 AL Winschoten

telefoon 0597 - 414908
E-mail: correspondentie@zonnewende.info

Wij vinden het fijn als u meebidt voor dit werk.

Mocht u Zonnewende financieel willen steunen:
IBAN nr.: NL19 INGB 0000 2168 61 en vanuit 
Europa: BIC nr.: INGBNL2A
t.n.v. St. Zonnewende Winschoten
Ontvangen giften 3e kwartaal 2023: € 2.188,07

Hartelijk dank aan alle gevers!

Nieuw

De afbeeldingen van de kaarten kunnen  
tussentijds wisselen.


