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Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen.

Johannes 10:14a

Herfst

Een vleugje rozengeur komt langs,
een boom verschiet van kleur,

de zwaluw trekt al richting zuid;
de herfst staat voor de deur.

De dagreis van de zomerzon,
wordt korter voor het oog,
steeds vroeger zakt zij in de zee;
’t wordt herfst, is haar betoog.

De wind rukt uit in volle vaart
en gooit zich in de strijd,

zij neemt brutaal van alles mee;
de herfst is nu een feit.

De nachten lang, de dagen kort

en weinig zonlicht meer,

maar God, de Schepper blijft altijd;
mijn Herder en mijn Heer.

Van: Aagje Lingen




Geef mij mijn boek terug!

Jaren geleden toen het in Mexico nog
moeilijk was om een Bijbel te krijgen,
had een jonge Mexicaan er toch één
gekregen.

Hij las er met veel liefde in. Maar op

een dag kreeg een vreemde de Bijbel

in handen en verbrandde hij deze. De
jongeman was radeloos, maar hij kon niet
vergeten wat hij in dit wonderbare boek
gelezen had. Spoedig daarop verliet hij
zijn dorp en kwam hij in een stad. Hij
hoorde daar gezang vanuit een zaal en
besloot om naar binnen te gaan.

Toen het zingen voorbij was, stond er een
man op en las hij voor uit een groot boek.
Hij sprak over vergeving van zonden en
over het kruis van de Here Jezus. Toen hij
ophield, rende de jongeman naar voren
en riep hij: ‘Dat is mijn boek. Ik wil het
terug hebben!’ Als bewijs citeerde hij een
vers dat hij onthouden had uit het boek.
De gedachte dat er nog veel meer
exemplaren van dit kostbare boek konden
zijn, kwam niet bij hem op.

Natuurlijk kreeg hij een Bijbel en door
het lezen van het Woord van God vond
hij de Here Jezus.

Uit: Uit het Woord der Waarheid
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Logos

Woorden, neergeschreven
rechtstreeks uit het hart,
kunnen vreugde geven,
troost in pijn of smart.

Woorden, weergegeven
en tot jou gericht,
sprekend van nieuw leven,
schenken heilzaam licht.

Woorden, neergeschreven
in het kostbaar BOEK
zijn door God gegeven,
voor wie naar Hem zoekt.

Woorden, vol van waarheid,
woorden vol van kracht,

schenken licht en klaarheid
aan wie Hem verwacht.

Van: Jelly Verwaal
Uit: Veelkleurigheid

Judith

Ze schrijft zich in, ze doet mee met de
ontwerpwedstrijd.

Judith verschuift haar laptop op het
bureau. Haar kamer is een gezellig plekje
geworden onder het schuine dak. Dit is
haar lievelingsplaatsje thuis. Jesse, haar
oudste broer, had van tevoren gezegd:
‘Dat gaat echt niet passen!” Maar zij wist
dat het zou lukken. Dat was inderdaad zo,
toen ze in de vakantie haar zolderkamer
opgeknapt hadden. Van haar ouders
mocht ze een nieuw bed en bureau
uitzoeken. De vorige waren nog van haar
oudste zus geweest, die nu het huis uit is.
Ze zet de verwarming iets hoger.



Nu ze zo’n tijd stil heeft gezeten,

wordt het toch te kil. Buiten wordt het
al donker en een stevige wind doet de
herfstbladeren in de achtertuin opwaaien.
Ze had nooit van zichzelf gedacht dat
ze dit nog eens zou doen: het ontwerpen
van een nieuw logo voor het landelijk
jongerenblad. De afgelopen tijd had ze
steeds meer ervaring gekregen in het
online ontwerpen. Haar vriendinnen op
school stonden echt versteld: ‘Judith,
hoe krijg je dat voor elkaar?’ Dan moest
ze maar wat lachen. Wat stelt het voor?
Als jullie willen, kunnen jullie dit ook.
Maar in het werk van Judith vielen de
vloeiende lijnen en prachtig kleurgebruik
op.

Deze avond is het al de deadline.

Ze had de beslissing om mee te doen
steeds voor zich uit geschoven.

Wil ze deelnemen, dan moet ze er
vanavond toch echt voor gaan zitten.

Dat ontwerpen heeft ze van haar moeder,
weet ze. Wat maakte ze mooie dingen op
de naaimachine.

Die was ook zo creatief geweest. Ja,
geweest, drie jaar geleden is ze zo
plotseling overleden. Drie jaar, die voor
Judith drie eeuwen lijken.

Papa is voor hen een schat. Alles doet hij
om haar en haar broer thuis te helpen om
met dit grote verdriet te leven. Opa en
oma zijn ook zo lief. Altijd staan ze voor
hen klaar, ondanks het feit, dat zij zelf
hun dochter ook zo missen.

Daar denkt Judith deze avond ook
allemaal over na, de handen gesteund
onder haar hoofd. Haar ogen staren in de
verte. Het is alsof ze haar moeder tegen
haar hoort zeggen, als een stille stem

in haar hart: Doe het maar kind, je kunt

het! Je zult zien, de Here gaat je talent
gebruiken.

Talent? Is dit een talent? Die paar lijnen,
die kleuren?

Ja, kind! Het is alsof mama vanavond
naast haar zit in haar zolderkamer en haar
aanmoedigt.

Ga maar rustig door!

Toen mama ziek werd, had ze veel naast
mama’s bed gezeten. Hand in hand. Het
waren gouden uren. Tot op de laatste dag,
toen mama niet meer praten kon. Dat
hoefde ook niet. Alles was tussen hen
gezegd. Mama verlangde steeds meer
naar het Vaderhuis, waar haar hemelse
Vader op haar wachtte. De Here Jezus had
het Zelf gezegd: ‘Ik ga heen om voor jou
een plaats te bereiden.” De Here Jezus had
plaats voor haar gemaakt. Op aarde was
voor de Here Jezus geen plaats geweest.
Hij had geen plaats om Zijn hoofd neer te
leggen. Buiten de legerplaats moest Hij
lijden. Om in onze plaats te sterven en
ons het eeuwige leven te schenken.

In de diepte van het dodenrijk was er
plaats voor Hem.

Aan het eind van de avond sluit Judith

dankbaar haar laptop. Verzonden.
Het is naar haar zin geworden.
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Buiten wakkert de herfstwind steeds meer
aan. Maar er is rust in haar hart.

Ze vouwt stil haar handen. ‘Dank U
Vader, voor het talent dat U mij hebt
gegeven. Dat U erin ge€erd mag worden.
U bent het zo waard alle eer te ontvangen,
vandaag, alle dagen en tot in eeuwigheid.’

Jij in jouw klein hoekje

Denk niet, ach, ik ben zo klein

wat zou ik kunnen doen voor Hem?
Wees ‘t lichtje dat tot ere schijnt

al zit het in het hoekje klem.

Laat des Heren hand je wenken
van onderuit die korenmaat.

Voor elk mens wist Hij te bedenken
een taak waar een talent voor staat.

Als een knopje, klein en nietig
verborgen aan een dorre tak,
onzeker soms, of zelfs verdrietig
dat de knop niet openbrak.

Maar als de zon begint te schijnen
komt elke tak tot bloei.

Dan komen bloemen, grote, kleine,
tot een ongekende groei.

Laat de hand de voet maar leiden
elk lichaamsdeel haar eigen taak.
Toon je talenten, hoe bescheiden
je Schepper je ook heeft gemaakt!

Van: Marian van der Veen - Niemeijer
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De vreugde in de HErE,
die is uw toevlucht
Nehemia 8:11

In de Bijbel kunnen we lezen dat het volk
Israél ten gevolge van ongehoorzaamheid
gestraft werd door de Here God. Ze
werden door vijanden overmeesterd,

uit hun land weggevoerd en ze

leefden jarenlang in gevangenschap
(ballingschap) ver van hun thuisland.

De stad Jeruzalem was door de vijanden
compleet verwoest. Na een lange tijd van
ballingschap, keert een deel van het volk
van God weer terug in Jeruzalem.

Na verkenningen van Nehemia en een
handjevol medestanders, waren er
mensen enthousiast aan de slag gegaan.
De gaten in de muren en de poorten
worden hersteld.

Voortdurend waren ze zij aan zij bezig,
terwijl de tegenstanders hen bespotten

en hen het werk onder bedreigingen
proberen te verhinderen. Slechts enkele
volksgenoten weigerden hun schouders er
onder te zetten.

Ondertussen bidt Nehemia:

‘Gedenk mij, mijn God, ten goede alwat
ik aan dit volk gedaan heb.’

(hoofdstuk 5:19)

God is een Hoorder van gebeden.

Na zes maanden komt heel het volk
bijeen op het plein bij de Waterpoort.
Ezra leest voor uit de wet van Mozes en
het volk luistert met grote aandacht. Een
hele morgen lang. (Nehemia &)

Het is feest die dag. Bewust van Gods
grootheid, majesteit en van de machtige
daden die Hij heeft gedaan, moedigt
Nehemia de mensen aan:



‘Weest dus niet verdrietig, want de
vreugde in de HERE, die is uw toevlucht.’

Dat hebben ook wij nodig, naar God gaan
en het van Hem verwachten.

Dan stijgen onze gedachten uit boven alle
zorgen en problemen die we hebben.

Een vriend van ons, die in verdrietige
omstandigheden verkeerde, werd door
een echtpaar bezocht. Samen dachten
zij na over wat de Zoon van God heeft
moeten lijden, niet voor Zichzelf, maar
voor ons mensen. Het nam zijn verdriet
niet weg, maar dat verbleekte enigszins.
En het maakte hem dankbaar.

Ik wens u allemaal die ‘stille’ momenten
toe met het volgende couplet:

Wees stil voor het
aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het
aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Harry Springer

Geheim van vreugde

Laat mij vast blijven geloven,

in U Heer, die mij eens zag,

dat mijn liefde niet zal doven,
geen moment, geen enk’le dag.
Door in stille tijd te buigen,
steeds maar weer voor elke nood,
kan ik openlijk getuigen,

van een vreugde, wondergroot.

Dat die vreugde niet zal wijken,
is mijn bede, keer op keer,

uit die vreugde zal het blijken,
wie U voor mij bent, o Heer.
Elke dag wil ik U vragen:

blijf nabij in zorg en pijn,

elke last is dan te dragen,

zelfs dan zal er vreugde zijn.

Daarom ben ik ondanks zorgen,
altijd veilig in Uw hand,

dag en nacht, ja elke morgen,

tot in ‘t hemels Vaderland.

Mijn geheim in ‘t daag’lijks leven,
is de blijdschap in de Heer,

die Zijn leven wilde geven,

diepe vreugde, meer en meer.

Van: Aagje Lingen
Hij kent uw naam

De HERE is goed, een sterkte ten dage der
benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem
schuilen.

Nahum 1:7

De koningin van Engeland was op
bezoek in een stadje waar ze een nieuwe
school had geopend in het bijzijn van de
toekomstige leerlingen, die in hun nieuwe
uniform gekleed waren.
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Toen de plechtigheid was afgesloten,
begon een klein meisje hard te huilen.

De juf vroeg haar: ‘Wat is er aan de hand?
Heb je de koningin niet gezien?’

‘Jawel’, zegt het meisje, ‘maar zij heeft
mij niet gezien!” Ze begreep nog niet

dat de koningin uiteraard niet elk kind
afzonderlijk kon aankijken en begroeten.

Voelen wij ons, in een tijdperk van
computer, niet ook vaak een simpel
nummertje in het grote geheel: bij

de bank, de verzekering, de sociale
zekerheden, in het ziekenhuis en ga zo
maar door. En zo komen veel mensen

tot de conclusie dat ze voor niemand iets
waard zijn, omdat niemand zich voor hen
interesseert.

Toch is dat een grote fout. Er is [emand
die bijzonder belang stelt in u. Hij kent
uw naam, Hij weet van uw verdriet en
zorgen. David, die dit heel goed wist,
schrijft in Psalm 139 dat de Here al van
verre zijn gedachten kent; dat de Here al
weet wat hij wil zeggen, nog voordat hij
een woord heeft gesproken.

De Here Jezus is de Goede Herder.

Hij roept al Zijn schapen bij hun eigen
naam; ze hebben een naam, geen
nummer, ook al zijn het er gelukkig vele
miljoenen! Ook u bent uniek voor Hem,;
Hij stelt belang in u. Hoe kan het anders:
Hij heeft Zijn leven voor u gegeven. Hjj
heeft u lief en zegt tegen u:

‘Ik heb u bij uw naam geroepen,

u bent van Mjj ...

U zult door Mij niet vergeten worden.
Keer weer tot Mij, want Ik heb u verlost
(zie Jesaja 43:1; 44:21-22).

E}

Uit: Nader tot U
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De Heer is mijn Herder
Hij weet
Hij ziet
Hij hoort
Hij zorgt
Hij troost
Hij leidt
Hij is mijn Herder

bron onbekend

Lieve Zonnewendevrienden

Alweer een nieuw seizoen.

Kent u ook dat gevoel dat de tijd u door
de vingers glipt? Seizoenen wisselen
elkaar af, levensomstandigheden
veranderen steeds en toen dacht ik na
over wat we allemaal kunnen lezen in de
Groet (overigens ook te lezen via onze
website!) en ik ging eens tellen.

Tellen hoeveel vaste beloftes onze
Hemelse Vader ons gegeven heeft.
Beloftes die eeuwig zijn, die niet
veranderen.

Het gedicht op de voorzijde spreekt
al over Zijn zorg voor ons. Hij is onze
goede Herder.



Verder lezen we over Zijn Woord, Zijn
Brief aan u en mij, die Hij ons heeft
nagelaten, waarin we Hem kunnen vinden
en die ons richting wil geven in ons
leven. Bovendien staat Zijn Woord vol
met heerlijke beloftes.

Hij de Hoorder van gebeden, Hij is bij
ons, Hij kent ons bij name, Hij zal ons
niet in de steek laten, Hij vergeet ons niet.

En als we dan niet alleen de Groet, maar
ook onze Bijbel openslaan, dan staan
daarin nog veel meer bemoedigingen en
beloftes en we mogen er onze hand op
leggen omdat we weten ‘Hij is dé God, de
getrouwe God’. Deuteronomium 7:9b

Kerstkaart

Zoals u van ons gewend bent, geven we
ook dit jaar weer een kerstkaart uit.

Is het versturen van deze kerstkaart niet
ook een mooie manier om elkaar te laten
weten dat er, naast de Here Jezus, ook
nog een medemens is die aan ons denkt
en die onze naam kent?

Misschien is het mogelijk om dit jaar met
elkaar extra de moeite te nemen om onze
naaste blij te maken.

Gods zegen voor de kerstdagen

Als we Zijn grootheid zien en wat Hij
allemaal voor ons wil betekenen, dan
mogen wij onze tijd, ons (kleine) talent
gebruiken tot Zijn eer.

De herfst is vaak onstuimig, dat kan het
leven ook zijn, maar laten we elkaar
wijzen op dé trouwe God die altijd doet
wat Hij belooft.

Dat u ook deze herfst steeds Zijn
troostende en versterkende nabijheid mag
ervaren.

Een vriendelijke groet,
G.W. Hoppe - Sléetjes

Want, wat een vreugde en bemoediging
kan een kaartje in de brievenbus voor
iemand betekenen!

Daarom zouden we u willen aanmoedigen
om deze prachtige kerstkaart in
vierkleurendruk, met daarin ruimte voor
een persoonlijke groet, te kopen.

Deze kaart kost € 0,35 en past in een
gewone enveloppe.

We hebben nog kerstkaarten van
voorgaande jaren voor € 0,30 en € 0,35.

Ik ben als een licht
in de wereld gekomen,
opdat een ieder,
die in Mij gelooft,
niet in de duisternis blijft.

Johannes 12:46

en het nieuwe jaar

Laat ons met vreugd gedenken,

Wil de komst van Hem, Die zei:
‘Ik ben het licht der wereld,
komt allen, komt tot Mij!’
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Nieuw

Mededelingen

Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te
bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus
Christus.

Zonnewende heeft:

Correspondentiegroepen: Zick of gezond, jong en
oud schrijven elkaar ter bemoediging, in groepjes
van 6 a 8 personen.

Zondagsgroeten: informatie zie in de kolom
hiernaast, worden regelmatig verstuurd aan hen die
het moeilijk hebben.

Groet: het Zonnewendeblad verschijnt 4 x per
jaar in een oplage van 18.000 ex. en wordt gratis
verstuurd aan belangstellenden.

Ook kunt u gerust meerdere exemplaren bestellen
om uit te delen.

De Groet is ook verkrijgbaar in gesproken vorm, in
braille en grootletteruitgave.

Voor informatie hierover:

C.B.B. Ermelo, tel.nr 0341-565477

Brochures

Mijn Herder € 0,60
Psalm 23 (door een Syrische herder) €0,60
Kracht van boven €0,75
Zingen - blij toe €0,80
Ik ben met u €1,75
Er is een deur €195

Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/
of gedichten.

Kaarten met Bijbeltekst/Spreuk

(verschillende mapjes met gevarieerde kaarten)

or. 1:  mapje van 10 st. €3,95
nr. 2:  mapje van 8 st. €495
nr. 3: 8 st. Hartelijk Gefeliciteerd €4,95
nr. 5: 8 st. Sterkte en Bemoediging

en Van Harte Beterschap €495
nr. 6: 4 st. condoleancekaarten €2,75
Kerstkaart 2023 (zie pagina 7) €0,35

Dubbele kaarten: zie onze website.

De afbeeldingen van de kaarten kunnen
tussentijds wisselen.
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Zondagsgroeten

Stevige kaartjes van 13x8 cm. Op de voorkant

een mooie tekening en in duidelijke letters een

vertroostende Bijbeltekst. Op de achterkant een
gedicht, lied of spreuk die bij deze tekst past.

Serie 22: 60 kaartjes in kleur (vlinders) €3,00
Serie 23: 60 kaartjes in kleur

(paddenstoelen) €3,00
Bijpassende envelopjes set 50 st. €275
Gedichtenbundels

Mevr. N.C. Otgaar en Dhr. G. Fidder hebben
indertijd mooie gedichten geschreven, deze zijn
gebundeld en uitgegeven in prachtige bundels:

Bemoediging (N.C. Otgaar) €4,50
Zie omhoog (N.C. Otgaar) €9,95
Niet meer ver (G. Fidder) €1,95
Rotsvast vertrouwen (G. Fidder) €2,95

€4,85

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende

Alle prijzen zijn exclusief portokosten.
Betaling na ontvangst van de bestelling.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk?
Dan kunt u een kijkje nemen op onze website:
www.zonnewende.info
Of contact opnemen met mevr. Schuring.
Zij geeft u graag informatie.

Correspondentie- en besteladres:
Mevr. M Schuring
Stationsweg 3A
9671 AL Winschoten
telefoon 0597 - 414908
E-mail: correspondentie@zonnewende.info

Wij vinden het fijn als u meebidt voor dit werk.

Mocht u Zonnewende financieel willen steunen:
IBAN nr.: NL19 INGB 0000 2168 61 en vanuit
Europa: BIC nr.: INGBNL2A

t.n.v. St. Zonnewende Winschoten

Ontvangen giften 2€ kwartaal 2023: € 2.226,53

Hartelijk dank aan alle gevers!



