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Bij God geborgen

Zoals soms zwaluwen hun nest
hoog aan de kerkmuur bouwen,
zo mag ik schuilen bij mijn God
en vast op Hem vertrouwen.

Bij God vind ik een toevluchtsoord;
Hij komt voor mij te wapen.
Onder Zijn vleugels toegedekt
mag ik gerust gaan slapen.

Zou ik, geborgen bij mijn God,
voor dood of leven vrezen?
Zou ooit een nietig mens als ik
ergens zó veilig wezen?

Van: Coosje van Campen
Uit: Van feest tot feest

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons.
Psalm 68:20a
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De eigenaardige conducteur

Spurgeon had eens in de omgeving van 
London gepredikt. Toen hij in de trein 
naar huis stapte, stelde hij vast dat zijn 
treinkaartje was verdwenen. 

Een man die in dezelfde coupé zat, keek 
toe hoe Spurgeon zijn zakken nazocht en 
vroeg vriendelijk: 
‘Ik hoop niet dat u iets kwijt bent?’
‘Toch wel, ik ben mijn treinkaartje kwijt 
en ik heb helaas geen geld bij me. Maar 
ik weet voor Wie ik gewerkt heb, dus het 
zal wel goed komen. 
Hij heeft me al zo vaak geholpen in grote 
en in kleine dingen.’ Zijn medereiziger 
leefde met hem mee.

Na een poosje kwam de conducteur om 
de kaartjes te controleren. Hij groette de 
medereiziger van Spurgeon heel beleefd 
en deze zei heel kort: ‘Alles is in orde.’ 
De conducteur groette opnieuw en ging 
verder.
‘Eigenaardig!’ sprak Spurgeon verbaasd. 
‘De conducteur heeft niet eens naar mijn 
kaartje gevraagd.’
‘Ja,’ zei de andere man. 
‘Meneer Spurgeon, dit is werkelijk het 
bewijs dat God over u waakt.
Ik ben namelijk de algemene directeur 
van deze spoorwegen. En God heeft 
het zo geleid, dat u uitgerekend in mijn 
coupé bent gaan zitten. Het was mij een 
genoegen u te kunnen helpen.’ 
 
Laten we opmerkzaam zijn:
Onze verlegenheden, zijn Gods 
gelegenheden. Deze dienstknecht van 
God beleefde dat. Iedereen die ook nu 
op God vertrouwt, kan soortgelijke 
ervaringen met God hebben.

Hoe Hij mij doorhelpt

Hoe Hij mij doorhelpt weet ik niet;
maar één ding is gewis:
dat Hij mij leidt, en dat Zijn weg
altijd de beste is.

Hoe Hij de nacht voor mij verlicht,
ja hoe? Dat weet ik niet.
Maar voor mijn voet gaf Hij steeds licht
Die mij nog nooit verliet.

Wie geeft mij kracht en nieuwe moed
om trouw te doen mijn plicht?
‘k Geloof eenvoudig dat Hij ’t doet,
als ’t oog op Hem zich richt.

Hij houdt mij vast; Zijn trouwe hand
stemt mij dus blij te moe.
Hoe Hij mij leidt, hoe Hij mij draagt,
dat komt alleen Hém toe.

Van: J.L.K. Rouw sr.
Uit: Hoe Hij mij draagt
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Sylvia  

Ze zit naast haar moeders bed, en houdt 
haar hand vast. ‘Kind,’ zegt de oudere 
vrouw: ‘Als ik het leven over kon doen.’ 
‘Ja, mam,’ en daarbij kijkt Sylvia haar 
moeder liefdevol aan: ‘Als dat zou 
kunnen, zouden we dan geen fouten 
maken? Als we ons leven echt over 
zouden kunnen doen, wat dan?’ 
‘Lieverd ik lag vannacht maar na te den-
ken, voordat je kwam, ik zou veel dingen 
anders gedaan hebben.’ ‘Maar mama, 
u hebt alles voor ons met zoveel liefde 
gedaan. Altijd was u er voor papa en ons 
en heeft u voor ons allemaal klaargestaan. 
U hebt echt uw hart aan ons gegeven.’

In het woonzorgcentrum waar haar 
moeder sinds kort verblijft na haar 
heupoperatie in het ziekenhuis, schijnt 
de zon voor het eerst weer de kamer in. 
Sylvia knapt er helemaal van op. Ze is 
vandaag al vroeg gekomen. Eerst gaat 
ze moeders kamer nog wat gezelliger 
maken. De gordijnen schuift ze helemaal 
open. Ook de vitrage. Vanuit haar bed kan 
mama dan kijken op de bomen die na het 
natte voorjaar zo prachtig zijn uitgelopen. 
Het is een feest om naar te kijken. Zou ze 
ook die vogel horen fluiten? Zelf wordt 
ze er helemaal blij van. De foto’s van 
de kleinkinderen zet ze wat meer in het 
zicht in het raam. Nu kan haar moeder ze 
allemaal beter zien. Ze trekt de fleurige 

zachtgele sprei op het bed glad en geeft 
haar moeder een vochtig washandje om 
haar handen even op te frissen. 
‘Zo mam, u ligt er weer bij als een 
prinses. Ik ga beneden even koffie halen. 
Doet u uw ogen nog maar een kwartiertje 
heerlijk dicht.’  Haar moeder geniet 
van de aanwezigheid en zorg van haar 
dochter.

Sylvia loopt even de kamer van haar 
moeder uit om beneden iets te drinken 
te halen. Onderwijl denkt ze aan de 
woorden van haar moeder. Wat als zij, 
Sylvia, haar leven over zou kunnen 
doen? Zou ze dan net als daarstraks ook 
gemakkelijk zeggen: dan zouden we 
weer andere fouten maken? Of zou ze 
dan nu een andere keuze maken? Ze staat 
voor haar gevoel op het moment op een 
tweesprong. Er is haar een prachtige baan 
met een aantrekkelijk salaris aangeboden. 
Zou ze het doen? Ze blijft alles tegen 
elkaar afwegen. Nu woont ze vlakbij haar 
werk, straks zou ze elke werkdag een 
reistijd hebben van vijf kwartier, en zou 
ze ook ’s avonds nog een cursus moeten 
volgen. Sylvia twijfelt zo. De ene dag 
weet ze het zeker, ik doe het. De andere 
dag slaat de onzekerheid toe: waar doe ik 
goed aan? Ze is er gewoon zenuwachtig 
van. Ze heeft niet zo lang de tijd meer om 
tot een definitieve beslissing te komen. 

‘Sylvia!’ hoort ze haar moeder zeggen. 
Ze is met haar koffie haar moeders kamer 
weer ingelopen. ‘Ja, lieve mam.’ ‘Hoe is 
het met Femke en Johan?’ Oma leeft in 
alles met haar kleinkinderen mee. ‘Goed 
mam, ze zijn druk met school en met 
vrienden. Het is thuis altijd een zoete 
inval met al die jongeluitjes.’ ‘O heerlijk. 
Wat fijn, lieve schat, dat je er altijd 
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voor hen bent! Ze kunnen altijd op jou 
terugvallen. Ze hebben je zo nodig op die 
leeftijd.’ 
Sylvia krijgt een kleur. Ineens ziet ze alles 
duidelijk voor zich. Het leven, dat zo 
kort kan zijn. Haar man en kinderen die 
zo veel voor haar betekenen. Ze zijn een 
zo kostbaar geschenk, door de Here aan 
haar toevertrouwd. De uitdaging van de 
nieuwe baan en de glans van het mooie 
salaris verbleken daarbij.
Als zij het leven over zou kunnen doen, 
dan zou zij, net als haar moeder gedaan 
heeft, ook voor Gods’ weg kiezen, de weg 
van de liefde, zorg en aandacht voor hen 
die Hij haar heeft toevertrouwd. 
Ze pakt de rimpelige hand van haar 
moeder, de hand die altijd voor hen en 
anderen bezig was. Ze geeft er een kus 
op. ‘Lieve schat! Als ik het leven over 
zou kunnen doen, dan had ik graag nog 
een betere dochter voor u willen zijn.’ 
Haar moeder glimlacht en zegt: ‘Ik geloof 
dat het maar goed is, dat we ons leven 
allebei maar niet over kunnen doen. 
Er zouden altijd tekorten blijven. 
Wat is het heerlijk dat de Here Jezus alles 
voor ons heeft gedaan. 
We mogen schuilen bij Hem. Wat een 
genade, Sylvia. Dan hoeven we zelfs 
niet meer over onze tekorten te praten. 
Dan is er alleen maar eeuwige winst. 
Ja, nog even en dan mogen we Hem in 
volmaaktheid prijzen. Wat zal dat heerlijk 
zijn!’

De avond kleurt rood als ze die avond na 
de avondspits weer naar huis rijdt. 
Met een danklied in haar hart. Wat is de 
Here goed, Hij leidt en draagt ons, dag 
aan dag!

Désirée de Vries

Sleutels

Doe de deur van het verleden dicht. 
Steek de sleutel niet meer in je zak.
Hoed je voor de kans, dat je wellicht
tóch die sleutel af en toe weer pakt.

Gooi hem wég, dat ding! Het is voorbij!
Hóé ’t verleden ook is ingekleurd,
geef het aan de Heer, Hij zet je vrij.
Zie niet om naar wat ‘toen’ is gebeurd.

Richt je oog op Hém, en ga Zijn weg. 
Grijp de sleutel, die de deur ontsluit
naar de toekomst, die is weggelegd
en op dit moment wordt ingeluid.

Samen met de Heer, Hij kocht je vrij.
Vrij van het verleden, vrij van schuld.
Hij, Die tot je zegt: ‘Je bent van Mij’,
schenkt je liefde, die je hart vervult.

Van: Jelly Verwaal
Uit: Veelkleurigheid



Ik kom weer!

En als Ik heengegaan ben en u plaats 
heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook u zult zijn, waar Ik ben.
Johannes 14:3

Deze belofte gaf de Here Jezus aan Zijn 
discipelen toen zij verdrietig waren. 
Verdrietig omdat Hij hen zou verlaten om 
naar de hemel terug te gaan.

Deze troost geldt ook voor ons. Zijn wij 
terneergeslagen? Dan wil de Here Jezus 
bereiken dat we niet om ons heen naar de 
moeilijkheden kijken, maar omhoog naar 
Hem kijken en uit blijven zien naar Zijn 
komst.

Hij is de blinkende Morgenster. Spoedig 
zullen we Hem zien zoals Hij is. Als Hij 
komt, zal Hij ons lichaam veranderen. 
Nu is het nog zwak en onderhevig aan 
ziektes. Christus zal het dan 
verheerlijken!

Dat voltrekt zich in één oogwenk. Dan 
zal Hij ons in Zijn armen sluiten en het 
Vaderhuis binnenvoeren. We komen in 
het huis van Zijn Vader, Die nu ook onze 
Vader is geworden. Daar mogen we tot 
in eeuwigheid zijn, in die heerlijke sfeer 
van ongestoorde blijdschap. Daar zullen 
we voor altijd Thuis zijn en volmaakt 
gelukkig!

Uit: Het rechte spoor

Kerstkaart

Net als in de afgelopen jaren laten 
we u in de Herfstgroet de nieuwe 
kerstkaart zien.

Blijdschap

Met blijdschap kan ik verder gaan
op ’t pad dat God mij kiest.
Ik weet dat wie op Jezus ziet
die vreugde nooit verliest.
De oorsprong van mijn blijdschap ligt
in wat Hij heeft volbracht.
Hij dekte met Zijn bloed mijn schuld,
Hij, Lam voor ons geslacht!

Die blijdschap maakt mijn dank zó groot,
dat ik geen woorden vind.
Hoe rijk heeft Jezus mij gemaakt:
door Hem ben ik Gods kind.
Hij zorgt voor mij. Hij heeft mij lief,
heeft mij een plaats bereid
in ongestoorde hemelvreugd,
waarheen Hijzelf mij leidt.

Van: N.C. Otgaar 
Uit: Zie omhoog

Heb Ik u niet geboden: 
wees sterk en moedig?
Jozua 1:9

Deze week hadden we een gesprek 
met een echtpaar dat bezorgd naar de 
toekomst kijkt. Het is erg gemakkelijk 
om dan tegen hen te zeggen dat ze niet 
bezorgd hoeven te zijn omdat onze 
Hemelse Vader weet wat wij nodig 
hebben. De volgende morgen lazen we 
Deuteronomium 31 en raakten ons de 
volgende teksten.
In vers 6 zegt Mozes tegen het volk de 
woorden die God tot hem gesproken 
heeft: Weest sterk en moedig, … want de 
HERE uw God, zelf gaat met u; Hij zal u 
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niet begeven en u niet verlaten. In vers
7 en 8 bemoedigt hij Jozua met dezelfde 
woorden: ‘Wees sterk en moedig, … Want 
de HERE zelf zal vóór u uit trekken. Hij 
zelf zal met u zijn. Hij zal u niet begeven 
en u niet verlaten …’

Als Mozes door de Here God is 
weggenomen spreekt God rechtstreeks tot 
Jozua, de opvolger van Mozes. God weet 
hoe zwaar de taak van Jozua is. Hij kent 
het volk, hardnekkig en ongehoorzaam 
als het is, als geen ander. Maar ook de 
vijand die wacht in het beloofde land. 
Daarom bemoedigt Hijzelf Jozua met de 
woorden: ’Heb Ik u niet geboden: Wees 
sterk en moedig? Sidder niet en wordt 
niet verschrikt, want de HERE, uw God, is 
met u, overal waar gij gaat.’ Jozua 1:9.

Misschien gaat u een onzekere tijd 
tegemoet en maakt het u onrustig. 
Lees dan Deuteronomium 31:1-8 en 
Jozua 1:1-9 eens rustig door en bedenk 
dat God niet veranderd is. Let op 
al die beloften die aan Jozua en het 
volk gegeven zijn. Lied 163 uit de 
Evangelische liedbundel zegt het zo: 

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan
is het of de nacht mij noemt de Naam
van een machtig God.

Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan,
op het veld de bloemen opengaan
is het of de dag mij noemt de Naam
van een machtig God.

Deze God die aard en hemel schiep
is Dezelfde God die mij eens riep
Uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag.

Die Zijn liefde aan mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart
dag en nacht mij in Zijn Hand bewaart,
hoe groot is God voor mij! 

H. Springer

Als God ons over
rotsachtige wegen laat gaan,
zorgt Hij voor stevige schoenen.

Corrie ten Boom

Hoe God ons leven leidt

‘t Is vaak niet te verklaren
hoe God de dingen doet,
totdat je toch uiteindelijk
Zijn Vaderarm ontmoet.
Hij troost je en bemoedigt
als alles duister lijkt.
Weet, wát ons ook ontmoedigt,
Zijn liefde nimmer wijkt.

Hij gaat soms wond´re wegen.
Dan vragen wij ons af
of Hij ons wel helpt dragen
het kruis dat Hij ons gaf.
Maar plots zien wij Zijn armen
vast om ons heen gelegd,
bemerken wij Zijn liefde,
gelijk Hij heeft voorzegd.

´t Is vaak niet te begrijpen
hoe God ons leven leidt.
Maar Hij weet alle dingen,
kent onze levensstrijd.
Hij laat ons nooit verzinken,
hoe hoog de zee ook gaat
en blijft ons, wát ook kome,
dé Steun en Toeverlaat

Van: Annie Garms

rotsachtige wegen laat gaan,
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En zo zullen wij altijd 
met de Heer zijn.

Vertroost daarom elkaar 
met deze woorden.
1 Thess. 4:17c en 18

Lieve Zonnewendevrienden

Als ik deze Groet een titel zou mogen, 
geven zou ik zeggen: Zie omhoog. 
Want kunnen we niet in alle bijdragen 
lezen hoe belangrijk het is omhoog te 
zien? Als we keuzes moeten maken in 
ons leven zoals Sylvia en als we hulp 
nodig hebben in het dagelijkse leven. 
Maar ook als we in moeilijkheden zijn en 
bezorgd in de toekomst blikken, mogen 
we omhoog zien. Hij ís er als onze Steun 
en Toeverlaat en leidt ons, ook als wij dit 
soms niet opmerken.

Want wat zo mooi is, we mogen de Here 
ook bij en naast ons weten in ons leven.  
Hij is niet ver weg … Psalm 121 zegt in 
vers 5b: ‘De HERE is uw schaduw aan uw 
rechterhand’. Probeert u maar eens om 
van uw schaduw los te komen, dat lukt 
immers niet. Zo vast en zeker mogen we 
Hem aan onze zijde weten! 

Wat het einddoel van de reis betreft, 
mogen we, als we Zijn kinderen 
geworden zijn, omhoog zien en de Here 

Jezus verwachten. Hij zal terugkomen, 
zoals Hij heeft beloofd. 
Misschien moeten we nog sterven maar 
ook dan is ons einddoel zeker.

Zo mogen we elkaar bemoedigen om 
omhoog te blijven zien en Hem te blijven 
verwachten. We zullen eens in het 
Vaderhuis zijn. 
Is dat geen blij vooruitzicht? Ik wens u 
een verwachtingsvolle zomertijd toe!

Een vriendelijke groet,
G.W. Hoppe – Slöetjes

Zomerdag in mijn tuin 

Vrolijke kleuren vullen mijn tuin,
hommels en bijtjes zoemen,
zoete geuren overal
van prachtig getinte bloemen!

Vlinders fl adderen door elkaar
en vliegen vrolijk rond,
‘t is één groot feest in mijn tuin
tot in de avondstond!

Zomerdag zo zwoel en warm,
zo vol van zegeningen,
‘k zie Gods hand zelfs in mijn tuin
tot in de kleinste dingen!

Van: Els Hengstman-van Olst
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Mededelingen
Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te 
bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus 
Christus. 
Zonnewende heeft:
Correspondentiegroepen: Ziek of gezond, jong en 
oud schrijven elkaar ter bemoediging, in groepjes 
van 6 à 8 personen.
Zondagsgroeten: informatie zie in de kolom 
hiernaast, worden regelmatig verstuurd aan hen die 
het moeilijk hebben.
Groet: het Zonnewendeblad verschijnt 4 x per 
jaar in een oplage van 18.000 ex. en wordt gratis 
verstuurd aan belangstellenden. 
Ook kunt u gerust meerdere exemplaren bestellen 
om uit te delen.
De Groet is ook verkrijgbaar in gesproken vorm, in 
braille en grootletteruitgave. 
Voor informatie hierover:
C.B.B. Ermelo, tel.nr 0341-565477

Brochures
Mijn Herder € 0,60
Psalm 23 (door een Syrische herder) € 0,60
Kracht van boven € 0,75
Zingen - blij toe € 0,80
De Here is nabij € 1,50
Ik ben met u € 1,75
Van Hem is mijn verwachting € 1,95
Er is een deur € 1,95
Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/
of gedichten.

Kaarten met Bijbeltekst/Spreuk
(verschillende mapjes met gevarieerde kaarten)
nr. 1: mapje van 10 st.  € 3,75
nr. 2:  mapje van 8 st. € 4,50
nr. 3: 8 st. Hartelijk Gefeliciteerd € 4,50
nr. 5: 8 st. Sterkte en Bemoediging 
 en Van Harte Beterschap € 4,50
nr. 6: 4 st. condoleancekaarten € 2,25
Dubbele kaarten: zie onze website.

Zondagsgroeten
Stevige kaartjes van 13x8 cm. Op de voorkant 
een mooie tekening en in duidelijke letters een 
vertroostende Bijbeltekst. Op de achterkant een 
gedicht, lied of spreuk die bij deze tekst past.
Serie 22: 60 kaartjes in kleur (vlinders) € 3,00
Serie 23:  60 kaartjes in kleur
   (paddenstoelen) € 3,00
Bijpassende envelopjes set 50 st. € 2,75

Gedichtenbundels
Mevr. N.C. Otgaar en Dhr. G. Fidder hebben 
indertijd mooie gedichten geschreven, deze zijn 
gebundeld en uitgegeven in prachtige bundels:
Bemoediging (N.C. Otgaar) € 4,50
Zie omhoog (N.C. Otgaar) € 9,95
Niet meer ver (G. Fidder) € 1,95
Rotsvast vertrouwen (G. Fidder) € 2,95

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende € 4,85

Alle prijzen zijn exclusief portokosten.
Betaling na ontvangst van de bestelling.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk? 
Dan kunt u een kijkje nemen op onze website:

www.zonnewende.info
Of contact opnemen met mevr. Schuring.

Zij geeft u graag informatie.

Correspondentie- en besteladres:
Mevr. M Schuring

Stationsweg 3A
9671 AL Winschoten

telefoon 0597 - 414908
E-mail: correspondentie@zonnewende.info

Wij vinden het fi jn als u meebidt voor dit werk.

Mocht u Zonnewende fi nancieel willen steunen:
IBAN nr.: NL19 INGB 0000 2168 61 en vanuit 
Europa: BIC nr.: INGBNL2A
t.n.v. St. Zonnewende Winschoten
Ontvangen giften 1e kwartaal 2023: € 4.411,17

Hartelijk dank aan alle gevers!
De afbeeldingen van de kaarten kunnen 

tussentijds wisselen.


