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Kijkt naar de vogels van de hemel ... uw hemelse Vader voedt ze.

Gaat u ze niet ver te boven? Weest dan niet bezorgd ...
Matthetis 6:26, 31a

\
Wees niet bezorgd

Wees niet bezorgd kind, voor de dag van morgen,
heeft iedere dag niet aan zijn kwaad genoeg?
Laat elke dag maar voor het zijne zorgen,

voor 't kwaad van morgen is ’t vandaag te vroeg.

Wees niet bezorgd, zie hoe de bloemen bloeien,
zie hoe ze wiegen in de lentewind,

zou God zich met de bloemen w¢él bemoeien
en niet meer zorgen voor Zijn eigen kind?

Wees niet bezorgd, hoor hoe de vogels zingen,
God zorgt zelfs voor de mussen in de goot,
zou Hij dan niet vér boven alle dingen

Zijn kinderen willen bijstaan in hun nood?

Wees niet bezorgd, God zal ons nooit beschamen.
Verdoe geen tijd met bang gelamenteer.

God is getrouw! Zijn woord is ja en amen.

Wees niet bezorgd, verlaat je op de Heer.

Van: Enny IJskes - Kooger
Uit: Een lied in de morgen




Dankt nu allen God

Naast het prachtige restaurant ‘de Kroon’
woonde een arme wever. Hoewel de man
slechts een bescheiden loon had, was hij
tevreden en opgewekt. En iedere avond
konden de mensen horen, hoe hij met zijn
familie het lied zong: ‘Dankt, dankt nu
allen God’.

Dat irriteerde zijn rijke buurman, de
eigenaar van het restaurant zo zeer, dat hij
op een gegeven moment vroeg: ‘Heb je
nou werkelijk zoveel om voor te danken,
dat je iedere avond moet zingen: dankt,
dankt nu allen God? Je verdient niet veel
met je weverij en je hebt een groot gezin.
Dus je zal het niet erg breed hebben.” Toen
antwoordde de wever vriendelijk: ‘Dat
klopt, meneer buurman, maar dat met
het danken werkt z6: We danken God
voor dat wat we hebben, omdat datgene
goed voor ons is; en voor dat wat we niet
hebben, danken we God ook, omdat we
het niet nodig hebben.’

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,
Jja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.
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Verheug u zeer ..
Zacharia 9:9

Er was tumult in Jeruzalem. De Here
Jezus, zittend op een ezelsveulen, kwam
de stad in. Een luid gezang begeleidde
Hem: ‘Gezegend Hij die komt in de naam
van de Here.’ Het maakte de Farizeeén
nieuwsgierig, maar ook kwaad. Weer een
streek van die man die zich boven ons
stelt en het volk mee krijgt.

Natuurlijk hebben zij de profeet Zacharia
gelezen of bestudeerd: ‘Verheug u zeer,
dochter van Sion! Juich, dochter van
Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u ko-
men, rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
arm, en rijdend op een ezel, op een ezels-
veulen, het jong van een ezelin’. Evenzo
Psalm 118:26: ‘Gezegend Hij, die komt in
de naam des HEREN'.

Helaas ... Wat hen blij, juichend had
moeten maken, deed hen knarsetanden.
Het is duidelijk: hun hart is vol van haat.
Later zouden ze roepen: ‘Wij willen niet,

dat deze koning over ons wordt’.
Lukas 19:14b



Voor Hem géén glorieuze intocht in
Jeruzalem, Hem wachtte een
doornenkroon, een veroordeling als een
misdadiger, de kruisdood en een graf.

Verheug u zeer ...

Geldt dat dan nu nog steeds?

Ja, wij kunnen ons verheugen, want de
Here Jezus, bleef niet in het graf, Hij is
weer opgestaan, Hij overwon de dood.
Als we Hem kennen en weten dat Hij de
grote Verlosser is, zingen we met diepe
dankbaarheid het volgende lied:

Voor mij ging U naar Golgotha.
Voor mij hebt U het kruis verdragen.
Voor mij droeg U de spot en hoon.
Voor mij hebt U de last gedragen.

Refrein:

Ja, Heer, Uw liefde is zo groot
dat ik het niet begrijpen kan,
maar danken wil ik U daarvoor.
Ja, Heer, Uw liefde is zo groot
dat ik het niet begrijpen kan.

Ik bid, Heer, U aan.

Voor mij droeg U de doornenkroon.
Voor mij werd U door God verlaten.
Op U lag ook mijn zondeschuld.

O Heer, dat deed U zonder klagen.
Refrein:

Heer Jezus Christus, alle schuld
hebt U voor eeuwig mij vergeven.
U hebt mij vrij en blij gemaakt.
U geeft mij nieuw en eeuwig leven.
Refrein:
Geestelijke liederen 134

Harry Springer

Moest het om mij dan zo ver
komen?

Hij was Gods Zoon, Zijn welbehagen,
dat heeft de Vader Zelf gezegd.
Waarom dan kwam Hij in ’t gerecht,
moest Hij de toorn van God verdragen?

Hoe heeft God Hem toch kunnen binden,
Hem prijs gegeven in de dood?

Was dan Gods liefde zelfs z6 groot,

dat Hij dat deed om mij te vinden?

Moest het om mij dan zo ver komen?
O God, wat heeft het U gekost,
voordat de zondaar werd verlost

en in genade aangenomen!

Van: J.Ph. Buddingh
Uit: Volle vrede

Kind van God,
je hebt Christus teveel gekost
dat Hij jou zou vergeten.
Jes. 49:15

C. Spurgeon
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Else

Else zucht. Zoveel nog te doen. Ze kijkt
naar de stapel schriften voor haar op tafel.
Zou ze alles weer in haar tas doen, en
morgen in de grote pauze verder gaan?
Of kan ze nog even naar buiten? De
kinderen zijn bij oma.

Ze zou het net kunnen redden, ziet ze met
een blik op haar horloge. Nog anderhalf
uur voordat het eten op tafel moet staan.
Als ze nu meteen haar jas aantrekt, kan ze
nog net een rondje langs de pier en weer
terug. De heerlijke frisse voorjaarslucht
trekt haar naar buiten. Vlug loopt zij de
gang in en haalt haar jas van de kapstok.
Een vestje eronder want de wind is nog
fris.

Heerlijk! Ze geniet van het komende
voorjaar. Hier heeft ze al die donkere
maanden naar verlangd. De wind door
haar haren. Al haar zorgen lijken van
haar af te glijden. Wat maakt ze zich toch
bezorgd om haar dochtertje? Ze moest
zich eigenlijk schamen. Wat wil ze voor
haar? Dat Willemijn de beste van de klas
is? Haar dochtertje bepaalt haar eigen
tempo. Laat haar maar heerlijk kind zijn.

Gisteravond was ze bij de juf geweest,
het is ook haar collega-leerkracht. In de
praktijk is het best lastig om juf te zijn op
de school van je kind. Haar collega zei
voorzichtig dat Willemijn toch wel wat
moeite had met haar rekenwerk.

Dat had ze zelf ook wel gemerkt de
laatste tijd, vooral wanneer er ochtenden
waren dat ze haar niet meekreeg naar
school. Op een keer was Willemijn zelfs
in tranen uitgebarsten: ‘Ik ga niet meer
naar school! Nooit meer!” Omdat ze
zelf die dag ook op school lesgaf, had
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ze niet veel tijd om daarop in te gaan.
‘Willemijntje! Ik beloof je dat je tussen
de middag gezellig bij mij in de klas mag
komen eten. Ik kom je halen!” Zo had ze
haar kunnen overtuigen toch mee te gaan.
Maar uit haar ervaring als juf wist ze: hier
zit meer achter.

En dan moet je van je collega horen dat
je eigen dochter achterloopt met haar
rekenwerk en dat de andere vakken haar
ook de nodige moeite kosten. Ze had zich
zoveel van haar dochter voorgesteld.

Als baby en peuter ontwikkelde ze zich
7o snel.

Ze begrijpt het eigenlijk niet zo goed.

Else loopt het strand een eind op, richting
de vloedlijn. De schelpen knerpen

onder haar voeten. Ze beseft ineens, ook
Willemijn is hier zo in haar element. Ze
is een echt buitenkind, precies zoals haar
man. Ze ziet het ineens zo duidelijk.

Ze glimlacht.

Wat lijken ze op elkaar. Ze moet haar
toekomstplannen voor haar loslaten.

De hemelse Vader zal haar leiden in het
leven. Dat weet ze zeker.

Désirée de Vries



De kunst van het loslaten

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor dat wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,

toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!

‘Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren

wat ik U vroeg in mijn gebed?’

Toen hoorde ik deze woorden:

‘Ik wil je helpen, o mijn kind;
je last mag je Mij geven,

en al je zorgen neem ik op Mij,
op heel je weg door het leven.

Doch weet één ding, onthoud het goed:

Jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten.’

Van: Corrie ten Boom

Hij voelt met je mee

‘De Here is rijk aan barmhartigheid en

ontferming’. Jakobus 5:11b

De Here Jezus voelt werkelijk met ons

mee, ook als het slecht met ons gaat.

Hij heeft begrip voor ons als familie

of vrienden eigen wegen kiezen en we
eenzaam zijn. Hij heeft dat Zelf ook
meegemaakt. De woorden uit de Psalmen
— heeft Hij die niet Zelf ervaren: ‘7k ben
slapeloos, ik gelijk op een eenzame vogel
op het dak’. Psalm 102:8

Hij voelt mee als we rouw moeten
dragen, want Hij weet hoe het is om aan
het graf van een vriend te staan. Bij het
graf van Lazarus vloeiden Zijn tranen.
Hij weet wat het is als mensen ons
verkeerd begrijpen en denken te weten
dat we uit valse motieven handelen. Hoe
vaak begrepen Zijn leerlingen maar half
wat Hij hun zei. De religieuze mensen
beweerden zelfs dat Hij te vol was van
Zichzelf - en dat terwijl Hij de eer van
Zijn Vader zocht.

Onze Here Jezus is ook barmhartig. Hij
laat ons in onze nood niet kopje-onder
gaan. Liefdevol komt Hij ons te hulp.
Onze eenzaamheid kan Hij door het
bezoek van een medechristen verlichten.
Hij zal ons overeind helpen na het verlies
van een familielid. Misschien geeft

Hij ons een nieuwe taak. Ook in een
ingewikkeld probleem kan Hij helderheid
verschaffen. Hoe Hij precies Zijn
barmhartigheid in ons dagelijks bestaan
zal verlenen, kunnen wij Hem

niet voorschrijven.

Maar één ding weten we zeker: eens

zal de Here Jezus ons opnemen in de
hemelse heerlijkheid. Alle ellende zal dan
voorgoed verdwijnen.

Wat een vooruitzicht: Hij maakt alle
dingen nieuw!

Uit: Het Goede Zaad
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Elke dag nieuw

Hoe groot zijn Gods barmhartigheden,
die nieuw zijn elke dag.

Hij ondersteunt mijn zwakke schreden,
zodat ik roemen mag.

Zijn goedheid, die zich steeds herhaalt;
Zijn trouwe liefde, die nooit faalt.
Want Hij wordt nimmer moe of mat,
en leidt mij op mijn pelgrimspad.

Graag wil ik elke dag herhalen:

De Heer is mij nabij!

Wat hier op aarde ook mag falen,

Wie is zo trouw als Hij?

Hij is de bron van alle goed,

en geeft mij elke dag weer moed.

Tot eens de reis hier is volbracht,
geeft Hij mij daag’lijks nieuwe kracht.

Van: G. Fidder
Uit: Niet meer ver

Adreswijziging

Mocht u gaan verhuizen,
geef dan tijdig uw nieuwe
adres door aan

Mw. M. Schuring.
(adresgegevens zie
achterzijde van dit blad).
Zij kan er dan voor zorgen
dat u de Groet voortaan daar ontvangt!

Er is een deur

Een oude bekende in een nieuw jasje!

‘Er is een deur’ is een kleine brochure

die jarenlang verkrijgbaar was via
Zonnewende. Deze was al enige tijd
uitverkocht, nu echter opnieuw uitgegeven
met een mooie nieuwe cover.

De brochure bevat een verzameling van
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bemoedigende Bijbelteksten, mooie
aansprekende gedichten en is versierd
met prachtige foto’s!

Een waardevol boekje, op A6 formaat
zodat het in een normale enveloppe

past, voor uzelf of om uit te delen en er
zodoende een ander mee te bemoedigen.
U kunt de brochure voor € 1,95

(excl. verzendkosten) bestellen via onze
website www.zonnewende.info of bij
Mw. M. Schuring, waarvan u de gegevens
vindt achterop dit blad.

Lieve Zonnewendevrienden

Vorig jaar waren wij op vakantie in
Zwitserland en op een stralende dag beslo-
ten we met een baantje naar 3.000 meter
hoogte te gaan om daar te genieten van het
adembenemende uitzicht. Gods wonder-
bare schepping! Daarboven was voor de
toeristen ook een hangbrug gebouwd, die
twee bergtoppen met elkaar verbindt.

Van de ene top loop je naar de vijf meter
hoger gelegen andere top.

Daarbij kun je van een prachtig verge-
zicht genieten, als je de moed op kunt
brengen om onderweg om je heen te
kijken.



Ik wilde erg graag over de metalen
hangbrug lopen, of ... in elk geval aan
het begin van de brug gaan kijken of ik
eroverheen zou durven. Dus besloot ik
een kijkje te gaan nemen.

Ik stond aan het begin van de

smalle brug. Naast en onder de brug
duizelingwekkende dieptes, maar voor
me trok de hoger gelegen top me aan.

Zou ik het durven? Met mijn verstand
redeneerde ik het gevaar weg en ik
besloot om gewoon recht voor me uit te
kijken, mijn oog te richten op het doel
waar ik naar onderweg was.

Dat werkte, ik zette mijn voeten op de
brug, die licht schommelde boven het
diepe dal en liep rustig, stap voor stap,
mijn oog steeds maar gericht houdend op
de top voor me, naar de overkant.

Toen moest ik denken: zo zouden we

het toch ook moeten doen tijdens onze
levensreis. Steeds ons oog gericht houden
op het einddoel, namelijk dat we aan het
eind van die reis bij de Here Jezus in

de Hemel mogen komen. Dan kunnen
we, met Zijn hulp, ook de zorgen en
moeilijkheden verdragen, dan mogen we
ondanks alles Hem leren danken.

Terwijl ik met deze Groet bezig was
kwam dit voorbeeld in mijn gedachten.

Het oog gericht op het einddoel, maar
vooral het oog gericht op de Here Jezus,
ons grote Voorbeeld. Het was ook voor
Hem de manier om dat zware kruislijden
voor u en voor mij te kunnen verdragen.
... die, om de vreugde welke voor Hem
lag, het kruis heeft verdragen.

Hebreeén 12:2b

Die vreugde - voor eeuwig wonen in

het Huis van de Vader samen met Zijn
verlosten - zult u, als u Hem als dé grote
Verlosser erkent en kent, met Hem delen.

Laten we ons oog enkel en alleen op Hem
en dat heerlijke vooruitzicht richten, dan
is het lente in ons hart.

Een vriendelijke groet,
G.W. Hoppe - Sléetjes

Opstaan

Ieder jaar is ‘t weer een wonder,
narcis, krokus in de knop,
tulpen lijken ons te zeggen,

wij staan in de lente op!

Eeuwig lente in ons leven,
alles nieuw, zonder getob,
Levend Leven ons gegeven,
in dat Licht staan wij ook op!

Van: Cobie Verheij - de Peuter
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Mededelingen

Zonnewende heeft tot doel: te troosten en te
bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus
Christus.

Zonnewende heeft:

Correspondentiegroepen: Zick of gezond, jong en
oud schrijven elkaar ter bemoediging, in groepjes
van 6 a 8 personen.

Zondagsgroeten: informatie zie in de kolom
hiernaast, worden regelmatig verstuurd aan hen die
het moeilijk hebben.

Groet: het Zonnewendeblad verschijnt 4 x per
jaar in een oplage van 18.000 ex. en wordt gratis
verstuurd aan belangstellenden.

Ook kunt u gerust meerdere exemplaren bestellen
om uit te delen.

De Groet is ook verkrijgbaar in gesproken vorm, in
braille en grootletteruitgave.

Voor informatie hierover:

C.B.B. Ermelo, tel.nr 0341-565477

Brochures

Mijn Herder € 0,60
Psalm 23 (door een Syrische herder) €0,60
Kracht van boven €0,75
Zingen - blij toe €0,80
De Here is nabij € 1,50
Ik ben met u €1,75
Van Hem is mijn verwachting €1,95
Er is een deur €1,95

Deze brochures bevatten korte pakkende stukjes en/
of gedichten.

Kaarten met Bijbeltekst/Spreuk

(verschillende mapjes met gevarieerde kaarten)

nr. 1:  mapje van 10 st. €3,75
nr.2: mapje van 8 st. €4,50
nr. 3: 8 st. Hartelijk Gefeliciteerd €4,50
nr. 5: 8 st. Sterkte en Bemoediging

en Van Harte Beterschap €4,50
nr. 6: 4 st. condoleancekaarten €2,25

Dubbele kaarten: zie onze website.

De afbeeldingen van de kaarten kunnen
tussentijds wisselen.
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Zondagsgroeten

Stevige kaartjes van 13x8 cm. Op de voorkant

een mooie tekening en in duidelijke letters een

vertroostende Bijbeltekst. Op de achterkant een
gedicht, lied of spreuk die bij deze tekst past.

Serie 22: 60 kaartjes in kleur (vlinders) € 3,00
Serie 23: 60 kaartjes in kleur

(paddenstoelen) € 3,00
Bijpassende envelopjes set 50 st. €275
Gedichtenbundels

Mevr. N.C. Otgaar en Dhr. G. Fidder hebben
indertijd mooie gedichten geschreven, deze zijn
gebundeld en uitgegeven in prachtige bundels:

Bemoediging (N.C. Otgaar) €4,50
Zie omhoog (N.C. Otgaar) €9,95
Niet meer ver (G. Fidder) €195
Rotsvast vertrouwen (G. Fidder) €2,95

Jubileumboek 100 jaar Zonnewende

€4,85

Alle prijzen zijn exclusief portokosten.
Betaling na ontvangst van de bestelling.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk?
Dan kunt u een kijkje nemen op onze website:
www.zonnewende.info
Of contact opnemen met mevr. Schuring.
Zij geeft u graag informatie.

Correspondentie- en besteladres:
Mevr. M Schuring
Stationsweg 3A
9671 AL Winschoten
telefoon 0597 - 414908
E-mail: correspondentie@zonnewende.info

Wij vinden het fijn als u meebidt voor dit werk.

Mocht u Zonnewende financieel willen steunen:
IBAN nr.: NL19 INGB 0000 2168 61 en vanuit
Europa: BIC nr.: INGBNL2A

t.n.v. St. Zonnewende Winschoten

Ontvangen giften 4 kwartaal 2022: € 6.957,86..

ANBI

Hartelijk dank aan alle gevers!



